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Aan hen die de Professor I. Juhász Stichting ondersteunen

December 2022. 

Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Hartelijk dank voor de financiële steun, die we het afgelopen jaar van u ontvingen. Dankzij
uw bijdrage hebben wij ook in 2022 de theologiestudenten van de Hongaarse protestantse
kerken in Roemenië kunnen ondersteunen en de bij- en nascholing van predikanten mogelijk
kunnen maken. Met deze brief geven wij  u graag een klein inkijkje  in ons werk van het
afgelopen jaar. 

Ondersteuning van 25 theologiestudenten
De studenten kregen € 20 à € 40 per maand, afhankelijk van hun financiële thuissituatie, hun
studieresultaten  en  hun  deelname  aan  sociale  en  diaconale  activiteiten.  De  financiële
situatie van een student wordt beoordeeld door de jaarmentor, de studentenpredikant, de
predikant van de thuissituatie, en de vertegenwoordiger van het studentenjaar. Zij bepalen
gezamenlijk het recht op ondersteuning. De studenten doen allemaal vrijwilligerswerk bv.
voor dove en blinde kinderen,  mensen met een beperking,  ouderen en daklozen en het
bezoeken van gevangenen. Daarnaast leiden ze in de zomervakantie een jeugdkamp.
De meeste studenten wonen en  eten in het instituut. Dat kost ong.  € 100 per maand. In
totaal is er aan studiebeurzen een bedrag van € 10.000 uitgekeerd. Daarnaast nog € 500
voor nascholing. Dat de studenten werkelijk behoefte hebben aan deze financiële hulp blijkt
uit hun soms aangrijpende bedankbrieven. Een selectie uit de bedankbrieven is bijgesloten. 

Ondersteuning predikanten
Ook dit jaar ondersteunden wij het initiatief Pastor Pastorum van de bond van predikanten 
in Roemenië. Pastor Pastorum is opgericht om predikanten geestelijk te steunen. In juni was 
er een training voor 16 predikanten over omgang met stress en onverwachte situaties.  
                                                                                                                                                                                     

Conferenties en studieweken
De studieweek met 16 predikanten uit Nederland en 18 uit Roemenië was dit voorjaar in
Nederland.  Het  thema  was  Spirit  Online  n.a.v.  de  (versnelde)  digitalisering  van  onze
erediensten en ons pastoraat door en gedurende de pandemie. Wat heeft dit betekent voor
de  kerk  en  hoe  nu  verder?  De  organisatie  gebeurde  in  samenwerking  met  de  PThU  in
Amsterdam.  Overdag  waren  we  te  gast  bij  de  plaatselijke  PKN  gemeente  in  Nieuw
Amsterdam.  Het  weekend hebben de  Hongaarse  predikanten een kijkje  genomen in  de
gemeente  van  een  Nederlandse  collega.  Onze  stichting  heeft  een  deel  van  de  reis-  en
verblijfskosten van onze Hongaarse gasten gedragen en de uitgave van een boekje met de
lezingen in twee talen, dat binnenkort verschijnt. 
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Hulp bij beschikbaar maken van vakliteratuur
De samenwerking met Stichting Exit, die theologische boeken in het Hongaars vertaalt en
uitgeeft (zie  www.stichting-exit.eu) was er ook dit jaar.  Op dit  moment wordt de laatste
hand gelegd aan de vertaling van Christelijke Dogmatiek van Gijsbert van den Brink en Kees
van der Kooi. Onze stichting heeft hiervoor een bijdrage gegeven. Zowel in Roemenië als in
Hongarije hebben theologische faculteiten belangstelling voor dit boek als leerboek. 
De docenten, studenten en medewerkers van het Theologisch Instituut hebben we opnieuw
een kerstgeschenk aangeboden in de vorm van een boekenbon voor een boek naar wens.

Financiën
Dankzij particulieren én diaconieën heeft de Stichting in 2022 ruim € 23.000 ontvangen aan
giften en bijdragen.  Ook dit  jaar  ontvingen we van  de stichting Het  Solidariteitsfonds in
Kampen,  van  de  Ds.  J.  van  Dijkstichting  te  Hengelo-Gld  en  het  Han  Gerlach  Fonds  te
Koudekerke  een  gift  ter  ondersteuning  van  ons  werk.  De  jarenlange  steun  van  het
Solidariteitsfonds stopt met ingang van dit jaar. Daarom zijn wij nu al op zoek naar andere
bronnen. Voor een gedetailleerd overzicht van de financiën contact kunt u contact met ons
opnemen. 

Tenslotte
De Prof. I. Juhász Stichting bestaat al meer dan 25 jaar. In al die jaren hebben wij talloze
studenten en predikanten ondersteund in hun studie en gemeentewerk en we zijn dankbaar
voor alle gulle gevers, die dat mogelijk gemaakt hebben. We hadden graag gezien dat het
werk van onze Stichting na zoveel jaar overbodig zou zijn. Helaas is dat nog niet het geval.
Daarom hopen wij dat u ook in 2023 ons werk blijft steunen. 
Dit kan met een gift, maar ook door onze nieuwste folder te verspreiden onder predikanten
en diaconieën. Neem voor meer exemplaren contact op met de secretaris. U kunt de folder
ook downloaden via de website. 
Sommige predikanten maken de vergoeding van één preekbeurt per jaar als gift over en
anderen schenken de opbrengst van de verkoop van hun boeken na hun emeritaat aan onze
Stichting. Wij zijn blij met elke gift!
U helpt ons (en het milieu!) ook als wij u voortaan per e-mail onze brief toe mogen sturen.
U kunt dat doen door een berichtje te sturen aan Ruud van Pelt: ruvapel@planet.com. 

Namens het bestuur van de Stichting nogmaals hartelijk dank voor uw ondersteuning.
Wij wensen u Gods zegen toe en vrede.

Met een vriendelijke groet, 

Froukje de Hoop, secretaris
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Om het milieu te ontzien en geld te besparen maken wij niet langer gebruik van
acceptgirokaarten. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 95 RABO 0302 7077 00 t.n.v. Prof. I. Juhász Stichting, Zwolle.
Graag onder vermelding van uw naam en adres, 

dan kunnen wij u bedanken voor uw gift.

mailto:ruvapel@gmail.com
http://www.stichting-exit.eu/


Een aantal citaten uit de bedankbrieven die wij van van studenten kregen:

I am Csenge and I’m studying my second year at the Protestant Theological University in 
Kolozsvár. I live in Szilágy county with my blessed family. I have a smaller sister called Kitti. I 
am engaged with a theologian boy called András and we will have our wedding in July. Thank
You for Your donation! It is a big help for me! I will use the money for my studies and for my 
medical treatment because I have an autoimmune disease called polyarthritis. 
“The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you;
the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.” Numeri 6, 22-24. 

God Bless!  My name is András and I am a 5 year student at the Theological Institute from 
Kolozsvár. I would like to thank you this time as well for the scholarship I have received. I was
extremely glad to receive it, and it helped me a lot in buying the books I need for my studies, 
as well as for the trips back home. With the financial help I received from you, you helped not
only me, but my parents, my brother and my sisters as well. Therefore my parents could help 
my younger brother and my sisters. Thanks to the scholarhip I received, my parents could 
help him. I would like to sincerely thank you for the support and help, and may God bless you 
and your family as well.

I am writing to express our sincere gratitude for your support. On the seventh of August 
2021, we married Szidónia, who is now a sixth year theology student at our institute. We are 
newlyweds, with all the challenges and joys that entails. It is also a joy for us to serve 
together. Where we can, we try to be a support and a blessing to our communities. By 
supporting us, you have set an example for us, lifted a financial burden from our shoulders, 
and encouraged us that God will take care of us. Through your support we have experienced 
God's care. With thanks and blessings: Krisztián and Szidónia 

My name is Zoltán. I am 22 years old. I live in Covasna, which is in Transylvania. I live with my
family. My father is the pastor there since 2003. My mother is mathematic teacher, but since 
2004 she doesn`t teach in the school, because in 2004 she was diagnosed with autoimmune 
disease. Now she helps my father in office work. I have a brother. He is student in medical 
university. He is now in fifth year. Since my childhood I wanted to become a pastor. Now I am
student, here in Protestant Theologie University in Kolozsvár, I am in fourth year. I hope that 
after 3 years I can finish my study and I will be a pastor. I would like to thank you for the 
money donation I received. Since my brother is also in university and my mother’s treatment 
also costs quite a bit of money, this help comes in very handy. I`m sure I`ll use it for a good 
purpose. I have to pay for boarding, for different books, have meals, and so I have to bring 
less money from home, for which I am very grateful.

I am  Andrea and I’m a fourth year student at the Theological Institute of Cluj.
My parents are both healthcare workers and I have a little sister, who is studying 60 km’s 
from home. My heart is so grateful for your donation. Thank you so much, it means a lot for 
us. With this inflation and conditions it’s a great help for my family. However next year we 
will have our wedding and thanks for the donation my fiancé and I used some of the money 
to buy things for our „new life together“. Thank you, so much!
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